


INZICHT

Als je kind zichzelf met behulp van
reiki leert kennen, komt het beter
in zijn vel te zitten. Daar heeft het
een leven lang baat bij. En als

je het samen doet, versterkt dat
jullie band.
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“Reiki is iets voor op de basisschool, het is ideaal voor
kinderen.” Reikimaster en -docent Tofia Wong Chung
van Healing Space straalt zelf als een blij kind als ze over
reiki vertelt, Ze geeft reikicursussen en -opleidingen,
en is vooral enthousiast over ‘haar’ reiki-kinderen, die
vaak nog jaren na hun eerste cursus bij elkaar blijven
komen. Volgens haar is reiki dé manier om overspannen-
heid door te veel prikkels en te hoge eisen te voorkomen,
omdat het je terugleidt naar de eenvoud. Als je op jonge
leeftijd begint om jezelf met behulp van reiki te leren
kennen, cregéer je meer harmonie en voorkom je veel
problemen. “"Het zou op school gegeven moeten wor-
den, dan houdt het pesten ook meteen op.”

Een ergiestroom

Reiki is een Japanse geneeswijze waarbij handoplegging
wordt gebruikt. De huidige vorm is begin twintigste
eeuw ontstaan, maar de energie waarmee gewerkt
waordt is al zo oud als het leven. De monnik en spiritueel
genezer Mikao Usui kreeg tijdens een wekenlgnge
meditatie in 1922 visioenen, daarmee zou hij zijn
methode hebben verdiept en verbeterd. Wat we nu
reiki noemen, heet eigenlijk het ‘Usui Reiki-Systeem’,
omdat we hier meestal volgens zijn methode werken.

IN de puberteir kan
reiki helpen om de
ergste puberperikelen
e verzacnmen
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Het Japanse karakter rej staat voor spiritueel, universeel,
de zon en heilig. En ki betekent energie of (innerlijke)
kracht. Je kunt reiki vertalen als 'de kracht van de zon'
of 'universele levensenergie’.

Tona: "Je kunt reiki ook ‘het stromen van de ki’ noemen.
Bij reiki streven we altijd naar maximale ontspanning
waardoor er maximale ki-flow ontstaat. Dat geldt eigen-
lijk voor alle oosterse geneeswijzen zoals acupunctuur
en ayurveda: we willen dat de energie stroomt.”

Alle leeftijden

‘De kracht van reiki ligt in de eenvoud: je hoeft het
alleen maar te doen,’ schrijven Sunny Nederlof en

Bas Buis in ‘Het complete handboek reiki’, De lichamelijke
en geestelijke processen volgen vanzelf. ‘Reiki brengt
je dichter bij de essentie van je ware zelf!

Reiki geneest dus niet alleen lichamelijke klachten.
Tofa; “Oosterse geneeswijzen maken geen onderscheid
tussen lichaam en psyche. Bij reiki leg je je handen
weliswaar op lichaamsdelen, maar het werkt door op
vier levels: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.”
Reiki gaat naar de oorzaak van je probleem, vertelt het
handboek. Die oorzaak kan op één of op meerdere
niveaus liggen. In het begin gaat het misschien om
hoofdpijn, maar na verloop van tijd leer je zoveel over
jezelf, dat nieuwe lagen van jezelf zich openbaren.
Dan werk je aan de achterliggende oorzaak: stress,
angsten of andere emotionele blokkades.

Elk probleem in elke fase van ons leven kun je volgens
Nederlof en Buis behandelen met reiki. Voor kinderen
is reiki een ideale manier om ze een gevoel van geliefd-
heid mee te geven. Je kunt ze laten voelen dat er een
wisselwerking bestaat tussen hen en het universum,
zodat ze zich krachtig voelen en niet alleen. Reiki kan
ook blokkades voorkomen zodat die niet warden
opgestapeld voor later. In de puberteit kan reiki helpen
om de ergste puberteitsperikelen te verzachten en

bij volwassenen kan reiki helpen met inzichten en

het vinden van diepere betekenissen.

Doe het samen

Niets is krachtiger dan de handen van je vader of
moeder als je iets mankeert. Tofia: “Behandel je kind
daarom vooral zelf. Ik ben er geen voorstander van
om kinderen door een ander reiki te laten ontvangen,
omdat ze dan al zo jong in de therapiehoek terecht-
komen. Ze krijgen dan het gevoel dat er iets mis is met
ze. Het mooiste is het als ze zélf reiki kunnen doen, bij
zichzelf en bij anderen. Vanaf een jaar of acht kunnen
ze zelf de cursus doen. Ze leren dan vertrouwen op
hun eigen vermogen en ze worden zich bewust van
wat hun lichaam nodig heeft, want reiki versterkt de
band met het lichaam enorm. Ze leren ook dat er een
relatie is tussen lichaam en geest, en hoe ze kunnen
vertrouwen op signalen van hun lichaam en van hun
emoties. Ze ervaren dat die emoties niet goed of
slecht zijn. Zeker in een wereld die zegt dat we altijd
vrolijke foto’s moeten posten, is dat geruststellend.



Ze voelen ook dat emoties blokkades in hun lichaam
kunnen veroorzaken en ze leren om die blokkades
weg te halen door met hun aanraking en aandacht
naar die plekken te gaan. Het is wel belangrijk dat
minimaal één van de ouders zelf ook een cursus doet,
Want wanneer ouders cynisch worden over reiki, of

er niets van begrijpen, vergroot het juist de afstand
tussen hen. Je wilt dat je kind er thuis over kan praten.
Het is ook superleuk om als ouder en kind elkaar te
behandelen, dat versterkt de verbinding en kinderen
zijn heel trots als ze hun ouders kunnen behandelen.”

Liefde trainen

Al na twee cursusdagen kan je kind reiki geven.

Het weet dan hoe het zijn handen moet plaatsen om
energie te laten stromen, bijvoorbeeld om het hoofd
rustiger te maken. Volgens Tofa kunnen kinderen
heel makkelijk voelen wat energie met ze doet.

“Ze herkennen waar het te vol is in hun lichaam; waar

een blokkade zit, daar willen ze het laten doorstromen.

En waar het leeg is, vullen ze het juist met energie.

>

Reiki-niveaus

Reiki 1 tweedaagse cursus waarin je de
basisbeginselen van reiki leert. Je kunt jezelf
en anderen een reikibehandeling geven.
Tijdens deze cursus word je ingewijd: je
eigen energiekanalen worden geopend,
zodat de reiki optimaal kan stromen.

Relki 2 In deze tweedaagse cursus

ga je de diepte in. Je werkt met geheime

symbolen, leert op afstand behandelen
en je reiki-kracht neemt toe.

Reiki practitioner nareiki 1
en 2 kun je een opleiding volgen om reiki
professioneel toe te passen. Deze opleiding
bestaat meestal uit zo'n acht lesdagen.

Reiki master seroepsopieiding
van een jaar. Om met je kind reiki te kunnen
doen, is reiki 1 voldoende.

Voor een overzicht van erkende
reiki-masters en -practioners, zie
reiki-ryoho.nl
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5 beginselen
voor kinderen

1. Vandaag ben ik vrij in
mijn gedachten

2. Vandaag maak ik
mijzelf en anderen
niet boos

3. Ik eer mijn leermeesters,
ouders en oudere
mensen

4. [k doe wat mijn hart
blij maakt

5. k ben vriendelijk voor
alles wat leeft

ERON: TONA WONG CHUNG
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Ze vinden dat helemaal niet raar, in tegenstelling tot
sommige volwassenen. Mijn schoonvader staat niet

zo open voor reiki, maar toch behandelt mijn dochter
hem soms als hij hoofdpijn heeft. Zij stelt hem dan
gerust:‘lk raak je gewoon aan opa, en dan denk ik aan
liefde. Dat is voor kinderen heel normaal. Wanneer
een kind iemand behandelt, vergt dat behoorlijk wat
focus van ze. Maar dat kunnen ze, en terwijl ze dat doen,
trainen ze hun liefde omdat ze continu met hun aan-
dacht bezig zijn met liefde.

Volgens Tona is er geen gevaar dat je energie van jezelf
weggeeft tijdens een behandeling. “Reiki geven maakt
je juist sterker, want je kunt het alleen geven als de
reiki door je heen straomt, het komt van buiten af en
gaat via jou naar de ander. Bovendien: als je je instelt
op het geven aan iemand, dan is dat iets positiefs en
dat doet je goed.” '

Sterker bewustzijn
Tijdens de reikicursus voor kinderen vervangt Tona
bepaalde tekstgedeeltes door spelletjes en oefeningen.



Vertrouwensoefeningen bijvoorbeeld, of meditaties, of
een boswandeling waarbij je het laten stromen van de
ki in je lichaam onderzoekt. Een belangrijk onderdeel
zijn ook de vijf reikibeginselen (zie kader) waar ze dan
over praten, "Ik heb een speciale kinderversie van de
regels gemaakt. Vaak komen kinderen na de cursus
een jaar lang elke maand nog bij me terug. Dan praten
we over wat ze hebben ervaren en of dat past bij deze
regels. Die regels werken in op hun bewustzijn en hoe
sterker je bewustzijn is, hoe sterker je reiki stroomt.
En andersom werkt het ook: hoe vaker je jezelf en
anderen behandelt, hoe meer je automatisch volgens
deze principes gaat leven. Als je veel reiki doet, word
je vanzelf minder boos en meer dankbaar.”

Eigen wijsheid

Tona: "Heel veel kinderen verliezen steeds vroeger het
contact met hun lichaam, dat is heel verdrietig. Daarom
gun ik het iedereen om jong met reiki te beginnen, dan
blijf je geaard en bewoon je je lichaam goed. Mensen
die goed in hun vel zitten, voelen veilig aan, want als je
niet in je lichaam zit, waar ben je dan? Als je in je lijf zit,
wek je vertrouwen, dan heb je geen dubbele agenda.
Die betrouwbaarheid is voor mij een van de hoofd-
doelen van reiki. Wees iemand die doet wat ie zegt.

Twee ervaringsverhalen:

'Ik was een
stuiterbal’
Teun Groeneveld (20) doetal sinds

zijn achtste reiki: “We behandelden tijdens de eerste
cursus vooral onszelf. Ik was nogal stuiterballerig en
had moeite met in slaap kamen, dan lag ik lang te
piekeren. Maar door reiki viel ik z6 in slaap. Ik besefte
ook dat er meer was dan denken; dat ik ook kon voelen
en ik leerde om mijn hoofd leeg te maken en minder
te stuiteren. Later merkte ik dat ik aover het geheel
beter in mijn vel zat. Reiki is down-to-earth. Het woord
herboren is te groot, toch voelt het wel een beetje zo,
doordat je weer fris en vol energie bent. Ik doe het
daarom nog steeds bijna elke avond.”

Kinderen kunnen
leren op hun eigen
wijsheld fte vertrouwen

'Boosheid in
mijn buik’

Ik leer de kinderen ook dat ze niet moeten doen wat er
van ze verwacht wordt, maar dat ze doen wat ze denken
dat goed is. Ik leer ze dus om eigenwijs te zijn en dat ze
op hun eigen wijsheid kunnen vertrouwen. En wil je
dat je kind de reikicursus doet? Doe dan eerst de spijker-
broekentest. Laat ze kiezen: die mooie dure spijkerbroek
of de reikicursus? Als ze voor de cursus kiezen, weet je
zeker dat ze het echt willen. En dat is een voorwaarde
voor succes.” Al

De site van Tofia Wong Chung is healingspace.ni

Josephine van Heusden (22)
doet vanaf haar twaalfde reiki: "Ik was een gevoelig
kind en had vaak buikpijn. Ik vond het heerlijk dat er bij
reiki iemand naar me luisterde zonder dat ik hoefde te
praten. Ik ontdekte dat mijn gevoeligheid geen zwakte
was, maar iets speciaals. Ik kwam veel over mezelf te
weten. Bijvoorbeeld dat je boosheid of verdriet kunt
opkroppen en dat ik dat in mijn buik deed. Door reiki
is dat veel minder geworden. Ik was er ook trots ap
dat ik mijn moeder rustig kon maken door haar te
behandelen. Inmiddels studeer ik voor Sociaal Pedago-
gisch Hulpverlener. Die keuze heeft te maken met
reiki; ik kan het gevoelige, empathische naar mensen
toe hierbij goed gebruiken."

happi-kids | 63



	happikids1
	happi kids2
	happi kids3
	happi kids4
	happi kids 5
	happi kids6

